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VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom 
 

Tafelkaarsen en adventskaarsen worden aangestoken, terwijl lied 296 wordt gezongen 
(Zangers en gemeente) 
Refrein: Die de morgen ontbood 

en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 

 

Bemoediging en drempelgebed    
 

Korte toelichting, waarna lied 440 vers 1 *Staande 
1: Ga, stillen in den lande, 

uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 

Groet:  
Vg. De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer    gemeente gaat zitten 

 

Smeekgebed in de Veertig-Dagen-Tijd  
 

Zingen lied 466 vers 1 zangers, gemeente vers 5 en 6 
1: O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

5: Daag op, o grote dageraad, 
licht aan, wij zijn ten einde raad, 
verjaag de nacht van onze nood 
en maak uw toekomst rozerood! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

6: Koning der volken, heers alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
verzamel allen om U heen! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

De Tien Woorden eigentijds 
 

Zingen lied 439 vers 1 en 3 
1: Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

3: Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 

Aandacht voor de kinderen, waarna projectlied. 
Projectlied: Welkom bij de koning. 



1: Welkom bij de koning, 
Kom maar dichter bij. 
De staldeur staat wijd open, 
Voor jou en mij. 
Jezus wordt geboren 
En al is Hij nu nog klein, 
Straks zal Hij de Reder 
van heel de wereld zijn. 

 

 

2: Veel gewone mensen, 
 Één bijzonder Kind . 
 Lees mee waarom Gods plan 
 juist met hen begint. 
 Kijk mee door hun ogen 
 En wordt deel van het verhaal. 
 Jezus wordt geboren, 
 wees welkom allemaal! 
 God dicht bij ons. 

 

Uitleg bij liturgische bloemschikking 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

‘Ave Maria’   (Christian Ferras – viool) 
https://www.youtube.com/watch?v=TuzCbPiXXaY&list=RDTuzCbPiXXaY&start_radio=1 
 

Lezing: Lucas 1: 26-38 (Naardense vertaling) 
 

In de zesde maand wordt de engel Gabriël door God gezonden 
naar een stad in Galilea wier naam is Nazaret, tot een meisje in ondertrouw met een man wiens naam 
is Jozef uit het huis van David; de naam van het meisje is Maria. 
Binnengekomen bij haar zegt hij: verheug je, begenadigde, de Heer is met je!- 
een gezegende ben je onder de vrouwen! 
Maar zij is door deze uitspraak zeer geschokt en gaat bij zichzelf na wat deze begroeting betekent. 
De engel zegt tot haar: vrees niet, Maria, want je hebt genade gevonden bij God; 
zie, je zult in je schoot ontvangen en bevallen van een zoon 
en als zijn naam uitroepen: Jezus. 
Hij zal groot zijn en als ‘zoon van de Allerhoogste’ worden aangeroepen; 
de Heer God zal hem geven de troon van zijn vader David. 
Hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in de eeuwigheden, 
en aan zijn koningschap zal geen grens zijn! 
Maar Maria zegt tot de engel: hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken? 
Ten antwoord zegt de engel tot haar: heilige geestesadem zal over je komen, 
kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen; 
daarom zal wat gebaard wordt heilig genoemd worden, zoon van God. 
 

Zingen 443: 1 en 3 zangers, 2 en 4 gemeente 
1: De engel Gabriel komt aangesneld, 

de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. 
Gloria 

 

2: Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

3: Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

4: Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuzCbPiXXaY&list=RDTuzCbPiXXaY&start_radio=1


(vervolg lezing) 
 

En zie, Elisabet, van gelijke geboorte met jou, ook zij heeft een zoon ontvangen, 
in haar ouderdom,- het is nu de zesde maand voor haar over wie ‘onvruchtbaar’ werd geroepen; 
want ‘geen woord van bij God zal machteloos zijn’ ! 
Maar dan zegt Maria: ziehier de dienares van de Heer;  
mij geschiede zoals door u gezegd! 
Dan gaat de engel bij haar weg. 
 

Zingen: Lied 670 uit ‘Zangen van Zoeken en Zingen’  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overweging bij Maria (1) 
 

Zingen: Lied 606 ‘Zangen van Zoeken en Zingen’: vers 1 zangers, 2 en 3 gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overweging bij Maria (2) 
 

Zingen: lied 473 (1 zangers, gemeente 2 en 3) 
1: Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

2: Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 

3: Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

In memoriam: Martha Nobels-de Haan 
 

Zingen: Lied 601:1 
1: Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
Dankzegging - voorbeden – ‘Zangen van Zoeken en Zingen’ 668) - stilgebed -  ‘Onze Vader’ 
Acclamatie bij de voorbeden: ZZZ 668: Kom, adem ons open (‘Zangers’ en gemeente) 

Kom adem ons open, 
Kom adem ons open, 
Kom adem ons open. 



 

Zingen: Lied ‘Be born in me’ (door Rebecca en de Zangers) 
Vertaling:  Alles in mij schreeuwt om ordening, 

alles in mij wil verbergen. 
Is dit een engel of iemand die oorlog maakt? 
Als God het goede met mij voor heeft, waarom ben ik dan zo verschrikt? 
Iemand zegt me dat ik slechts aan het dromen ben, 
een ander helpt me om te kijken met hemelse ogen. 
En voordat mijn verstand ermee instemt, gaat mijn hart op de knieën. 
Heilig is Hij, gezegend ben ik. 
Word in mij geboren, word in mij geboren. 
Bevend hart, ergens geloof ik dat U mij koos. 
Ik zal u vanaf het begin vasthouden, U zal mij vasthouden bij het einde. 
En elk moment daartussen in: maak mijn hart uw Bethlehem. 
Word in mij geboren. 
 

Alle tijden hebben we gewacht op de belofte, 
alle tijden hebt u gewacht op mijn armen. 
Hebt u zichzelf verbonden met het onverwachte, 
opdat we zouden weten dat liefde zo ver wilde gaan? 
Word in mij geboren, word in mij geboren. 
Bevend hart, ergens geloof ik dat U mij koos. 
Ik zal u vanaf het begin vasthouden, U zal mij vasthouden bij het einde. 
En elk moment daartussen in: maak mijn hart uw Bethlehem. 
Ik ben niet moedig, ik zal het nooit zijn. 
Het enige wat mijn hart te bieden heeft is leegte. 
Ik ben maar een meisje. 
Niet meer. 
Maar ik ben bereid, ik ben van U. 
Word in mij geboren, word in mij geboren. 
Bevend hart, ergens geloof ik dat U mij koos. 
Ik zal u vanaf het begin vasthouden, U zal mij vasthouden bij het einde. 
En elk moment daartussen in: maak mijn hart uw Bethlehem. 

 

Mededelingen en collecten 
1e Alle kinderen in India naar school, 2e Kerkenwerk 

Zingen: Slotlied: 442: 1 en 2  *staande 
1: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2: Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Wegzending en zegen, waarna zegen en gezongen amen 
 

Het licht voor ons uit ….. 
 

Muziek 


